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Nu ik deze brief schrijf is het alweer mei. Dit is dan wel de laatste brief van dit seizoen
voordat we de vakantieperiode ingaan. En we hebben weer een fantastisch seizoen met
elkaar mogen beleven. En ook hebben we bewezen dat onze club, AMFI’66, weer lekker
actief bezig is geweest. En ondanks de vakantieperiode begonnen is, dus even drie
maanden geen clubavonden, blijven we toch nog actief onze hobby uitoefenen.

De voorbereidingen van onze clubfilm ‘De Zwarte Tulp’ zijn in volle gang. De
scenarioschrijvers zijn al begonnen om alles goed op papier te zetten. En als dat klaar
is, gaat het weer verder naar de volgende stap. Het is natuurlijk een clubfilm, dus heeft
u zich toen aangemeld voor een activiteit, dan zou u gebeld kunnen worden. Als u op
dat moment dan op vakantie bent, geen probleem, dan bellen we gewoon een ander
clublid, die nog niet op vakantie is. Zo houden we, ondanks de vakantietijd, de zwarte
tulpfilm, toch nog in beweging. Dus houdt uw telefoon stand-by.

Op 28 april hebben we weer het regiofestival mogen beleven in de Stoomhal in Wormer.
Er deden maar liefst 14 films mee, waaronder ook de film van Robin Elseman, ‘Tour du
Mont Blanc’. Er waren prijzen bij van Non-Fictie, Fictie en beste cameravoering. En
natuurlijk ook de ‘overall’ winnaar de laureaatprijs. Deze werd gewonnen door de
clubfilm Zaanstreek Noord met de film Vreemde Vogel. Deze film werd tevens ook
genomineerd tot beste cameravoering. Gefeliciteerd met deze prachtige prijs.

Dit festival duurde tot 17:00 uur, en dan beginnen de meeste magen alweer te knorren.
Dus hadden we het plan om met een aantal leden (of aanhang) uit eten te gaan bij het
mooie wereldrestaurant Enjoy in Hoofddorp. Daar kun je tweeénhalf uur zoveel eten en
drinken wat je wil voor een redelijke prijs (Op eigen kosten natuurlijk). Een mooie
afsluiter na zo’n festival en is zeker voor herhaling vatbaar.

Het duurt nog even, maar op 10 november is er weer het opdrachtfestival. Dat betekent
dat we voor onze club 3 één-minuut-films klaar moeten hebben. Een aantal van onze
leden hebben deze al gemaakt, maar er mogen nog veel meer films bijkomen. Hoe
meer films hoe beter. Dan kunnen we later, op één van de volgende clubavonden, daar
een selectie uit maken. U mag natuurlijk op vakantie gaan, maar blijf wel filmen.

Op 7 mei hebben we onze laatste clubavond gehad van dit seizoen. We hebben dit
gezellig afgesloten met een barbecue. En het weer zat ook nog eens mee. We hadden
natuurlijk ook nog de verkiezing van de film van het jaar. En deze avond ook nog
gezellige speelelementen gedaan. De rest kunt u lezen in het klossenpotverslag.

Onze eerste clubavond is op dinsdag 10 september. Schrijf dit alvast in uw agenda. Het
bestuur van Amfi’66 wenst u een fijne en zonnige vakantie toe. Tot 10 september, of
eerder bij de opnames van onze clubfilm ‘De Zwarte Tulp’.
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